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Reactie n.a.v. Bevrijdingskrant Haart 2020 
door 
Gerrit Sluiskes, 

geb. 1942, zoon van de voormalig 
fietsenmaker Willem Sluiskes, wonende 
hoek Haartseweg / Lieversdijk. Gerrit 
Sluiskes woont nu in Harderwijk.

‘Als opgroeiend kind heb ik na de oorlog tijdens 
familie- en buurtvisites veel over de Tweede 
Wereldoorlog vernomen. 

De Haartse school (C.N.S.) was gevorderd door 
de Duitsers en de schoolkinderen kregen elders 
les, o.a. op deel van boerderij ‘De Heurne’ en in 
een kippenhok aan de Drenthelweg (waar nu de 
familie Huiskamp woont). 

De meester, die daar les gaf, was Theo Kip. 
De schoolkinderen hebben daarover toen het 
volgende liedje gemaakt: 

De school dat is een kippenhok, hoezee. 
Daar zitten de kippen twee aan twee, hoezee. 
De grootste Kip staat voor de klas 
en slaat ze op de ribbenkast. 
Hoezee, hoezee, hoezee! 
Hoezee, hoezee, hoezee! 

Ook waren er diverse scheldnamen voor  
Adolf Hitler, zoals: 

Haalopensebassie (Abessinië) 
Slahemeenlijki (Arabië) 
Hang Kreng Hang (China) 
Sir Pent (Engeland) 
Jatstra (Friesland) 
Winnetoutitochniet (Indianen) 
Alverotti (Italië) 
Foetsiemoeti (Japan) 
Strontjong (Java) 
Olafbek (Noorwegen) 
Kelem (Perzië) 
Pikinski (Polen) 
Lopez dezee in (Portugal) 
Slarottimof (Rusland) 
Wibraltar (Spanje) 
Satan halum (Turkije) 
Manneke Plons (Vlaanderen)
Wie kent er nog meer?

 

De familie Kip heb ik diverse malen ontmoet, de 
laatste keer bij de begrafenis van mijn vader in 
1997. 

Ook andere leerkrachten die aan de Haartse 
school waren verbonden, bezochten na hun 
vertrek naar elders nog vaak mijn ouders. 

Leuke herinneringen bewaar ik aan Kobus de 
Vries (voor mij was hij oom Kobus), broer  
van Eduard de Vries, hoofd der school (C.N.S.) 
tijdens de oorlog. 
Kobus de Vries heeft tijdelijk als invaller gewerkt 
op die Haartse school.’
 
      

Gerrit Sluiskes, 

11.05.20. 
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